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le prijs: Goorhuis-Vunderink, Borne. 22-8137518

De buurmannen grapten er samen al over: We gaan wel even de 1le nationaal Munchen spelen. Maar
ze hadden het fout... Munchen werd Freiburg. Overigens hadden ze wel gelijk over die gouden
plak! Want dat hebben Jan Goorhuis & Frank Vunderink behaald op deze toch wel bijzondere
vlucht. "We hadden er op gehoopt, maar niet verwacht'.

Het team wat mee ging bestond uit 8 programma duiven, aangevuld met 1 fondduif. Hier tussen
zaten drie duiven waar de mannen wel hun verwachtingen bij hadden. De winnaar was 1 van die
drie. Maar daarover straks meer. Eerst eens horen hoe de 'dream-team' Goorhuis-Vunderink tot
stand is gekomen. Frank: 'lIk ben hier in 2015 komen wonen en Jan woont 1 huis verderop. Al vrij
snel deden we veel samen met de duiven. Ook kan je bij mij de duiven van Jan zien vallen, al gauw
zaten we samen vanuit mijn tuin te kijken. Op een gegeven moment hebben we besloten om de
handen ineen te slaan. Wel hebben we beide nog een hok in de tuin staan. Bij Jan zitten de marathon
duiven en bij mij de programma duiven. Dit jaar hebben we het zo verdeeld dat Jan de verzorging
van de oude duiven heeft gedaan en ik de kwekers en de jongen'. Ere wie ere toekomt, Frank voegt
hier nog aan toe dat alle marathon prestaties aan Jan toe te schrijven zijn dit jaar.

\Voor Freiburg hebben de mannen eenmaal afgericht in de juiste vliegrichting op Ahaus, een 40
kilometer. 'Het ging ons er even om dat ze een andere richting gingen vliegen en dit moesten
begrijpen’.

De winnares is in principe elke week mee geweest. En ook heeft ze op Charlesville al een mooie
24e tegen 1673 gespeeld. "We hadden op Bergerac niet top gepresteerd, dus we moesten voor het
VNCC kampioenschap pieken op Munchen (Freiburg). Daarom hebben we de beste programma



duiven mee gedaan'. 'Miss Freiburg' werd ingekorfd op eitjes van een 13 dagen broeden. En het was
te merken dat ze gemotiveerd was! Het was immers haar eerste nestje van het seizoen.

Het was trouwens nog een spannende aangelegenheid om haar naar binnen te krijgen! Ze ging op
het plat dak zitten en Frank moest een ladder uit de schuur toveren en haar naar het hok begeleiden.
Het was duidelijk dat ze onderweg niet gedronken had en ze woog niks meer. Die had zich gegeven!
De vader van de winnares hebben de mannen gekregen van Marcel Wegter als eitje. 'Hij vloog een
1e NPO Chateauroux en wij kregen zo twee eitjes van hem uit die duif. Zo'n gunfactor is mooi'. De
moeder hebben de mannen aangeschaft via Buurstra. En komt uit topper Bruce Lee met o0.a. Een 4e
NPO Sens x Bellefleur, een topper op de kortere viuchten. En uit deze koppeling is Miss Freiburg
gekomen, die voor een prachtige afsluiter heeft gezorgd!

2e prijs: Gebr. Kerkdijk, Westerhaar. 20-1087760

S 20 ir ‘
De zilveren plak gaat naar de gebroeders Herman en Bennie Kerkdijk uit Westerhaar. Na het
overlijden van pa in '90 heeft Herman de duiven overgenomen. Een echte programma-speler en in
'12 is hij samen gaan vliegen in Marienberg onder de naam Schonewille-Kerkdijk. In die tijd kwam
broer Bennie (die niks met duiven had) wel eens kijken op de vluchtdag. Na enkele jaren op deze
voet te hebben doorgebracht is er op 1 locatie onder twee namen verder gevlogen. (Henry)
Schonewille-Kerkdijk voor het programmaspel en Bennie ging zich richten op de overnachting.
Toen Henry weg viel, hebben de broers beide 1 jaar zelf gevlogen, waarbij Herman op het adres in
Westerhaar. 'Dit was niet wat wij er van verwacht hadden, de gezelligheid was er niet en alleen



duiven opwachten is best saai'. In seizoen '21 zijn de broers oftewel de Gebroeders Kerkdijk samen
verder gegaan.

‘We waren druk aan het rekenen en elke keer moesten we bijstellen naar dat de duif eerder zou
kunnen komen. We werden even opgeschrokken door een duif van de buurman, maar al gauw
kwam de 20-760 uit de goeie richting!". Bijzonder is: deze duif is doorgespeeld na Bergerac op deze
vlucht. Een duivin uit een doffer van Johanna de Groot (Auke Rekker soort) keer een van

Eijerkamp duivin uit de Olympic Hans lijn. Alle duiven waren ingekorfd op een jong van een dag of
10, wat ongetwijfeld haar motivatie is geweest!

3e prijs: E. Wilmink, Enschede. 20-1155954

Erik Wilmink is geen onbekende van de Oost-lijn vluchten! Zo wist hij in 2008 Frankfurt an der
oder op zijn naam te schrijven. En nu 15 jaar later is het in de VNCC de bronzen plak op Freiburg.
Als ik u dan ook nog eens vertel dat Erik speciaal weer lid is geworden van de VNCC vanwege de
vlucht Munchen en dat hij zich hard maakt voor deze vlucht. Dan is het prachtig dat deze missie
weer geslaagd is. 'lIk stond te trappelen om Munchen weer te kunnen spelen. Ik vind het een
prachtige vlucht en voor dit soort vluchten heb je echte postduiven nodig'.

Er werden zeven strijders ingekorfd, die het progamma spel en enkele dagfondvluchten zijn mee
geweest. Na de 2e dagfondvlucht werden de duiven in fases gekoppeld. En zodoende is de winnaar
ingekorfd op jongen van een 12 dagen. Deze 3-jarige doffer was nog niet aan het drijven. Hij is nog
van het zelfde 'van Loon' soort als de Frankfurt winnaar van jaren geleden. Echte oost-lijn vliegers
dus! 'Het klinkt een beetje stoer, maar ik heb niet mijn beste duiven mee gedaan'. Desondanks weten
4 van de 7 prijs te vliegen, de 5e mist net. Erik heeft ze speciaal stukjes weggebracht in de juiste
vliegrichting en zijn met de afdeling nog mee geweest op een 200km vlucht in deze richting.

"Ik ga mij er weer hard voor maken om volgend jaar weer Munchen te vliegen, ik vind het een
mooie vlucht en ben blij dat de VNCC het opgepakt heeft'. Wie weet volgend jaar goud Erik!



